


De rode draad in de Bijbel

God de Vader, Jezus, de heilige Geest en de
engelen (boodschappers van God) leven in de
hemel. God (Vader, Zoon en Geest) is er altijd

al geweest en zal altijd blijven. Hij maakte de
engelen. Eén engel - de duivel of satan - komt
in opstand. Hij wil zo machtig zijn als God.

God verstoot hem en zijn vrienden, de demonen
of boze geesten.

Dan besluit God dat Hij mensen wil maken,
mensen die op Hem lijken. Hij maakt de aarde,
met een paradijs als een plek voor Adam en Eva
om te leven. En de mens krijgt de opdracht voor
de aarde te zorgen. Er is vriendschap tussen God
en de mensen. Het leven is volmaakt en mag
voor eeuwig blijven duren.

Maar dan komt de duivel in beeld. Hij verleidt
de mensen om tegen Gods regels in te gaan.

De mensen trappen in zijn mooie praatjes en
worden ongehoorzaam aan God. De zonde komt
in de wereld. Alleen, God is heilig en verafschuwt
zonden. Hij stuurt de mensen weg uit het paradijs.
De heilige God en de zondige mensen kunnen
niet meer voor eeuwig bij elkaar zijn. Toch laat
God de mensen niet los. Hij houdt nog steeds
van hen en zal zorgen voor een oplossing om de
afstand tussen God en mensen te overbruggen.

De mensen bevolken de aarde. Een deel van hen
blijft God zoeken en dienen. Die mensen willen
naar Hem luisteren en leven volgens Gods regels.
Maar voor het grootste deel van de mensen wordt
de afstand tussen God en hen steeds groter.

Ze doen niet wat God wil, maar doen hetzelfde
als Gods tegenstander, de duivel. Ze komen in
opstand tegen God.

God krijgt spijt dat Hij de mensen gemaakt heeft
nu ze leven vol zonde: ruzie, geweld, jaloezie,
misbruik en ga zo maar door. Hij besluit een grote
watervloed over de aarde te laten gaan die alles
wegspoelt. Alleen Noach, die wél naar God
luistert, en zijn familie worden gered. God zet zijn
boog aan de hemel en belooft dat Hij nooit meer
zo’n watervloed zal sturen. Met Noach en zijn
familie maakt Hij een nieuw begin.



Er komen weer steeds meer mensen op aarde en
de geschiedenis herhaalt zich. Een deel van de
mensen blijft God zoeken en dienen. Ze willen
naar Hem luisteren en leven volgens Gods regels.
Maar voor het grootste deel van de mensen
wordt de afstand tussen God en hen weer groter.
Ze laten zich leiden door Gods tegenstander, de
duivel.

Dan zet God één volk apart, dat volk groeit uit
de familie van Abraham. Hij sluit een verbond

met dat volk, met Israél. Zij worden als een soort
influencers op aarde voor de andere volken.

Alle volken kunnen zien hoe God met zijn volk
omgaat: Hij zegent met voorspoed als ze naar
Hem luisteren, en Hij straft als ze hun eigen zin
doen. Zo wil Hij omgaan met alle volken op aarde.
God geeft via Mozes zijn tien regels aan de
mensen. Als zij zich daaraan houden, zal het goed
met hen gaan en kunnen ze rekenen op Gods
zegen.

De wet van God laat zien dat in alle mensen

iets slechts zit. Daarom wil God dat mensen

hun zonden kunnen bedekken onder zijn liefde
en genade. Daarvoor moeten ze dierenoffers
brengen. Het bloed van een lam zal de zonde van
een mens bedekken, zodat God er niet meer aan
herinnerd wordt.

Het is moeilijk voor de mensen om zich aan Gods
regels te houden. Ze doen liever hun eigen zin.
Net als bij Adam en Eva laten ze zich verleiden
door mooie praatjes van de duivel. Maar God
heeft nog een groter plan in gedachten. Hij weet
dat de mensen zwak zijn en snel toegeven aan
wat ze zelf willen. Daarom zal Hij zijn eigen Zoon
naar de aarde sturen om het probleem van de
zonde aan te pakken en de duivel te verslaan.

Jezus wordt geboren, niet uit het zaad van een
mens, maar rechtstreeks door God gegeven.

Hij laat in zijn leven op aarde zien hoe God het
leven met Hem bedoeld heeft. Hij zet de wereld
op zijn kop, zou je kunnen zeggen. Arme mensen
geeft Hij aanzien, lammen gaan lopen en blinden
gaan zien. Hij spreekt tot de mensen van Israél,
maar laat zien dat iedereen erbij hoort. ledereen
mag op Hem rekenen, welke kleur je ook hebt,
welke taal je ook spreekt, Hij is gekomen voor
alle volken.



Er is nog een hoger doel voor zijn komst op
aarde. Jezus wil zijn leven geven als een lam dat
geofferd wordt. Hij is een volmaakt mens en Hij is
de heilige God zelf. Door zijn offer zullen de
zonden niet alleen bedekt worden, maar volledig
worden weggedaan. Hij geeft zijn leven als Hij
sterft aan het kruis. Hij gaat het dodenrijk in om
de duivel zijn sleutels af te pakken. De duivel is
verslagen en heeft niets meer te vertellen.

Dan gaat Jezus terug naar zijn Vader in de
hemel. Hij belooft dat Hij voor iedereen die bij
God hoort een plekje klaarmaakt bij Hem.

En Hij stuurt vanuit de hemel de heilige Geest
naar iedereen die in Hem gelooft. De heilige
Geest is een helper voor de mensen om te leven
op Gods manier. Om te kiezen voor het goede
en de duivel te weerstaan. En een helper om het
goede nieuws van Jezus door te geven.

Na drie dagen staat Jezus op uit de dood zodat
iedereen kan zien dat Hij sterker is dan de zonde
en de dood, Hij heeft de duivel overwonnen.

En Hij maakt het mogelijk dat mensen weer voor
eeuwig met God kunnen leven. ledereen die in
Hem gelooft ontvangt het eeuwige leven. Zo sluit
Jezus een nieuw verbond. Zijn lichaam en bloed
wassen mensen schoon van het vuil van de
zonde. Daarmee overbrugt Hij de afstand tussen
God en mensen. De heilige God kan weer dichtbij
komen.

Jezus zegt tegen de gelovigen: Ga dit
nieuws aan alle mensen op aarde vertellen.
Zorg ervoor dat steeds meer mensen in Mij
kunnen gaan geloven. Zo mogen mensen van
nu als influencers zijn op aarde.

Ieder mens gaat op een dag dood, maar voor
wie gelooft zal er eeuwig leven bij God zijn.

Hij belooft dat er een nieuwe hemel en een
nieuwe aarde komt. Daar zullen geen tranen,
ziekte, zonde of dood meer zijn. Een feestelijke
plek voor eeuwig bij God, volmaakt in zijn liefde.



Streep door in de puzzel:

BELOFTE GODS WOORD NIEUWS
DUIVEL GRAF OFFER
EEUWIG HEILIG PLAN
ENGEL LAM SCHEPPING
GEBODEN MENS VOLK
GEEST ZONDE
GOD ZOON

De overgebleven letters vormen de oplossing:

Jezus zegt: wat Ik zeg.




